Zever van de regisseurs:

Sedert enkele jaren vertoef ik al in de
wereld van theater en heb zo ook
meerdere ervaringen opgedaan. Dit
vaker als acteur of assistent-regisseur.
Sinds vorig jaar, ben ik de touwtjes zelf
meer in handen beginnen nemen als
regisseur. ‘Soldaat Peaceful’, dat in
maart 2014 in Overijse plaatsvond, was
het eerste stuk waar ik de totaalregie
voor mijn rekening nam. Daaruit volgde
‘Samen alleen’ in Hoeilaart. En nu staan
we hier met ‘Hotel Z'.

Zelf ben ik een enorme fan van
psychologische drama, dit is iets wat
- mensen vaak zullen vinden in de
stukken die ik reeds geschreven heb en in de stukken die nog zullen volgen. Ock
Voor Tuss-Enin was dit mijn eerste keuze geweest, maar ze wouden mensen laten
lachen. Humor moest op het toneel verschijnen. ‘De knecht van de twee meesters’
en ‘Wachten op Godot’, zijn de enige komedies die ik in al die jaren ooit gespeeld
heb.

Ik voelde mij zeker en vast een leek in deze stijl. Dit zorgde uiteraard wel voor een
extra uitdaging en gaf me dan ook meteen energie om er aan te beginnen.

Mijn doel, bij het schrijven van het stuk, was om verschillende soorten humor aan
bod te brengen. Van de absurditeit overspringen naar slapstick en in een knip weer
omdraaien naar iets wat toe neigt naar zwarte humor. Het resultaat daarvan, zal u

vanavond kunnen aanschouwen. Om af te sluiten zou ik zeggen: Beleef, ervaar en
geniet.

J.D.



Na een opleiding Economie Talen
genoten te hebben in het secundair
onderwijs besloot ik Beeld-Geluid-
Montage te studeren aan het RITS. Dit viel
* anders uit dan gepland en hierdoor
schakelde ik over op Film-TV-Video aan
het Narafi. Ook hier lukte het tot mijn
grote spijt niet.

Desondanks de tegenslagen bleef mijn
liefde voor het medium en vooral het
vertellen van verhalen groeien.

Enige tijd later kwam ik mijn goede vriend
Joris tegen. De vraag om mee te werken
in het theater leek mij een mooie
'tussenoplossing. Het is dan ook boeiend
en uitermate leerrijk om te kunnen
werken met acteurs. Enkele maanden
later werd ons eerste stuk, genaamd
“Samen Alleen”, opgevoerd te Hoeilaart
door toneelgroep Reintje.

Ondertussen kan ik met trots in het hart
ons tweede stuk, genaamd “Hotel Z”,
voorstellen en kijken we alvast uit naar
het volgende.

Tot dan!

T.E.



Zie hier, de korte inhoud:

Op zoek naar geluk beslist Fleur te ontsnappen aan haar vier muren. Toeval
brengt haar in Hotel Z. Door een misverstand krijgt ze de leiding over de
zaak. Tot overmaat van ramp is uitgerekend vandaag de drukste dag van
het jaar. Zal Fleur haar mannetje staan? Dat is hog maar de vraag. Leun
achterover en geniet van dit absurd spektakel.

Met deze voorstelling neemt onze vereniging deel aan het tornooi voor
amateurtoneelverenigingen van de provincie Vlaams-Brabant.

De provinciale beoordelingsjury ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur
PROVINCIE
Deskundigen: Luc Sergeant, Elie Herregodts, Viviane Redant, VEAAMS]e BRABANT
Chris Lenaerts, Ruth Mellaerts

Verslaggever: Luc Sergeant

Secretarissen: - voor het arr. Brussel-Halle-Vilvoorde: Herman Anthoons
- voor het arr. Leuven: Niek Goossens




Zullen we even de acteurs voorstellen:

Fleur aka Charlotte Guns

“Zou u zo vriendelijk willen zijn om u kleren uit te doen?”

Charismatisch
Hart op de tong
Assertief

Raar
Luidruchtig
Onhandig

Trots

Tam

Eerlijk

Lena aka Ellen Vanophalvens
“Maakt dat ge weg zijt met u gewoesh altijd!”

Eigenwijs
Luid&Legendarisch
Levensgenieter
Evenwichtig

Nuttig




Pedro aka Yuri Van Havere
“We gaan eten tanto pizza’s in Italial”

Yverig
Uitzonderlijk
Ruikt lekker
Intelligent

Marco aka Dave Claerhout
“Vafanculo!”

Dierenvriend
Alternatief
Volhardend

Expressief

Lore aka Kathlyn Smet

“Water is voor de vissen!”

Kunstzinnig
Ambiance
Toonvast

Houdt van baarden
Liefdevol

Ydel

Net verhuisd




Martine aka Karen Heijmans
“lets over een konijn?"

Krols
Aanwezig
Roerloos
Enthousiast
Nurse

Freija aka Katleen Van Eeckhoudt
“Have no fear! Freija is here!”

Kinderjuf
Avontuurlijk
Temperamentvol
Lenig

Energiek
Empatisch

Naar de Congo!

Paulien aka Lies Mahieu

“Ge zijt nog niet klaar voor de liggende tijger!”

Levenslustig

In the moment
Enig

Sociaal



Bas aka Albert Jorissen
“Ik moet bevallen!”

Aaibaar

Levendig
Behulpzaam
Eindelijk gevonden
Rooskleurig
Taalknobbel

Guusje aka Cheyenne Huyskens
“Blijft met u poten van mijn lijf!”

Climax
Haarscherp
Eigenaardig

Yo!

Eindeloze benen
Nonchalant
Naturel

Einde




Zonder deze mensen hadden we hier niet gestaan

Decorploeg

Karel, Marleen en Eric
Zaalploeg

Jan, Steven, Maarten e.a.
Rekwisietenploeg
Karlien en Sandra

Geluid en lichtploeg

Pol, Julien, Wim en Steve
Grimeploeg

Sophie, Pat en Emmelien.
Posters en website ploeg

Charlotte en Jan.



Zo, als laatste een dikke merZi aan:

Het bestuur, voor de tijd en energie die ze in ons steken.
Aan dierenartspraktijk Akuut, voor het belsignaal.

Gemeentebestuur van Tervuren, voor de steun en
viotte samenwerking.

lJullie, ons trouw publiek, die ons altijd beloont met een Zinderend
applaus. Dat doet ons altijd deugd...

Aan alle medewerkers. Wij zijn trots als vereniging dat we op zoveel
helpende handen kunnen rekenen!

Noteer alvast voor november onze volgende voorstelling van Ranonkel in
jullie agenda: het zal een spektakel worden met 40 kinderen !

Als je nog eens wil nagenieten van deze of voorbije voorstellingen, bezoek
dan zeker onze Zalige website:

www.tussenin-ranonkel.be

& Like onsop Facebook
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